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ZOLDERMARKTEN 

 

Vrijdag 31 oktober 

Vrijdag 28 november 

 

17.00-20.00 uur in de kerk van Zoelen 
 
 



  



  

 

  



ALGEMENE GEGEVENS 

PROTESTANTSE GEMEENTE te LINGESTREEK, KERN ZOELEN 
 

Pastoraat: 

Predikant: Everdien Hagen, tel. 06-57569564 e-mail:domineehagen@pglingestreek.nl 

Predikant: Alex Brinkman, e-mail: domineebrinkman@pglingestreek.nl 

Kerkelijk werker: Sandra Schelling, tel. 06-15460673  

e-mail: sandraschelling@pglingestreek.nl 

Jongerenwerker: Scarlett Lerrick, tel. 06-54945600, e-mail: scarlett@pglingestreek.nl 

Kerkenraad: 

Voorzitter: J. van Zetten, tel. 06-23806135, e-mail: voorzitter@pglingestreek.nl 

Scriba: Jolanda de Koning, tel. 06-40411151, e-mail: scriba@pglingestreek.nl 

Diaconie: J. Vink, tel. 0344-681307 

Plaatselijk coördinator kernraad:  

Anne van de Werk, e-mail: coordinatorzoelen@pglingestreek.nl 

Völckerfonds: 

W.B. Lassche, tel. 06-53168921 

Onderhoudsfonds voor de Stefanuskerk: onderhoudsfondskerkzoelen@gmail.com 

Voorzitter: P. de Fijter, tel. 0344-681326 

Bankrekeningnummer: NL63 RABO 0362 9777 71 

Opgave bloemengroet: 

G. van Teeffelen, e-mail: gerdateeffelenvan@gmail.com, Tel. 06-23830764 

Collectebonnen: 

Collectebonnen per vel € 40,00, € 80,00 en € 200,00 (voor bonnen van € 1,00,  

€ 2,00 en € 5,00) Bestellen door overschrijving op bankrekeningnummer:  

NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v. PG te Lingestreek, daarna berichtje naar  

T. van Zetten, tel. 0641080011, email: tonnyvanzetten61@hotmail.com 

Kopij maandblad 

Inleveren bij: E. Snijders, tel. 0344-681482, e-mail: e.snijders99@upcmail.nl 

Kopij de Kerk Roept: 

J. de Koning, tel. 06-40411151, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Rommelmarkt: e-mail: rommelmarktzoelen@gmail.com 

Voorzitter: J. Nijhoff  

Verhuur en gebruik van de kerk:  

J. Vink, 0344-681307 of 06-45683351 

Begraafplaats: P. de Fijter, tel. 0344-681326 

Bank rekeningen t.n.v. PG Lingestreek: 

Kerkrentmeesters : IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 collectebonnen+ kerkbalans 

Diaconie : IBAN nr. NL63 ABNA 0124 2315 94 

  



 

KERKDIENSTEN 
Alle diensten vanuit ZOELEN worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 

 

Zondag 26 oktober – 10.00 uur 

Zoelen: voorganger ds. Alex Brinkman 

 Organist: Ton van Leerdam 

Buren: voorganger ds. Anneke Lodewijk uit Leerdam 

 

Zondag 2 november – 10.00 uur 

Erichem: voorganger ds. Everdien Hagen 

Kapel-Avezaath: voorganger Scarlett Lerrick, familiedienst 

 

Woensdag 5 november – 19.30 uur 

Zoelen: voorganger Scarlett Lerrick 

 Organist: Cees Meijering 

 

Zondag 9 november – 10.00 uur 

Buren: voorganger ds. Leon de Borst uit Hellevoetsluis 

Zoelen: voorganger dr. Bert Engelfriet uit Bennekom 

 Organist: Piet van de Wege 

 

Zondag 16 november – 10.00 uur 

Buren: voorganger Scarlett Lerrick, Jongenrendienst 

Kerk-Avezaath: voorganger ds. Alex Brinkman 

 

Zondag 23 november – 10.00 uur – Laatste zondag kerkelijk jaar 

Zoelen: voorganger ds. Roel van Laar uit Rhenen 

 Organist: Cees Meijering 

Buren: voorganger ds. Wilco van Wakeren uit Veenendaal 

Erichem: voorganger ds. Alex Brinkman 

Kapel-Avezaath: voorganger ds. Everdien Hagen 

 

Zondag 30 november – 10.00 uur – 1e advent 

Buren: voorganger ds. Alex Brinkman 

 

Zondag 7 december – 10.00 uur – 2e advent 

Kerk-Avezaath: voorganger Paulus van Zee uit Gorinchem 

 

Zondag 14 december – 10.00 uur – 3e advent 

Zoelen: voorganger Watze Flach uit Gorinchem 

 Organist: Piet van de Wege 

 

 

  



 

 

 

 

MEDITATIE 

 

RIJKE ZEGEN  

Heer ik hoor van rijke zegen die Gij uitstort keer op keer,  

laat ook van die milde regen dropp'len vallen op mij neer.  

Wat een prachtig lied, en wat heb ik het veel gezongen; als het in je hoofd zit,   

blijft het langdurig aanwezig.  

Maar wat is God's zegen? Waar vraag je om wanneer je bidt om God's zegen?  

En kun je ook gezegend zijn terwijl het niet goed met je gaat, terwijl je ziek bent,   

geen werk hebt, weinig geld hebt, of een verlies te verwerken kreeg?  

Het is goed om ons af te vragen wat zegen is.  

Waarom vraag je bijvoorbeeld, als je op je trouwdag bidt, om een zegen over  

je huwelijk?  

Wat vraag je, als je bidt: "Here, zegen dit eten om Jezus wil, amen"?  

En wat krijg je mee aan het einde van de kerkdienst als de zegen wordt uit-  

gesproken?  

Gevoelsmatig heel veel, maar kunnen we het benoemen?  

 

 

Kopij voor het volgende maandblad:  

Inleveren: maandag 24 november 2025 

Verschijnt: dinsdag 9 december 2025 

Periode: 14 december 2025 – 1 februari 2026 

 

Kopij inleveren: e.snijders99@upcmail.nl 

 

De kopij kan ook getypt of duidelijk handgeschreven ingeleverd worden bij:  

Ed Snijders, Uiterdijk 56, Zoelen, tel. 0344-681482 

 

 

Kopij voor de volgende ‘Kerk Roept’:  

Inleveren: dinsdag 21 oktober, 4 november, 18 november, 2 december 

bij Jolanda de Koning, e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

 



Dus wat is zegen eigenlijk?  

Is het dat alles goed met je gaat, dat je geluk en voorspoed hebt?  

Is dat God's zegen?  

Wat de één een zegen vindt, kan een ander een vloek vinden.  

Vaak zal het voor ons toch in de sfeer zitten van geluk en voorspoed, dat   

het goed met ons gaat.  

Zakelijk, persoonlijk, met je gezin, je huwelijk, op school met je opleiding:  

"Here, geef dat het allemaal lukt".  

En als dat allemaal lukt, vertalen we dat naar zegen.  

Dat is ook zegen. God geeft het jou, dank Hem daarvoor.  

Maar wat als je deze dingen niet krijgt, of ze werden je afgenomen, krijg je  

dan geen zegen van God?  

Zo zou je dat kunnen voelen omdat we altijd maar over God's zegen praten  

bij mooie dingen die we krijgen.  

Moet je je dan afvragen: zegent God mij dan niet?  

Of God in je leven is, maakt het verschil.  

God's zegen is de lijst om je leven, het kader waarin je leven staat, meer nog:  

God's zegen houdt je leven op spanning.  

Zonder het raamwerk van de lijst staat het doek niet op spanning en komt het  

schilderij niet tot zijn recht.  

Zo komt je leven niet tot zijn recht zonder God's zegen.  

Zo maakt God's zegen het verschil in je leven, zonder lijst komt het doek niet uit  

de verf.  

God's zegen is zijn aanwezigheid, Hij is erbij.  

Hij houdt je leven op spanning en laat je leven uit de verf komen.  

Zegen moet je ontvangen, die kun je niet bewerken, daar kun je alleen om bidden.  

 

Het is een zegen wanneer God in je leven is: God wil in je leven zijn,   

Hij wil je leven omvatten, Hij wil je dragen, dat is Zijn genade, Zijn liefde, dat is   

Zijn zegen.   

Maar zegen is niet gelijk aan aards geluk, zodat je zou kunnen zeggen dat zegen uit  

je leven is verdwenen, wanneer je naar aardse maatstaven tegenslag te verduren 

krijgt.  

Vraag je daarom af naar welke zegen je verlangt: wat is zegen voor u/jou?   

Let op dat je leven geen schilderij wordt zonder lijst, door Hem wordt het doek van    

ons leven weer gespannen in het raam van de relatie met God.  

Kijk bij tegenslag terug naar hoe God eerder voor je zorgde, het verleden met God is    

een hoopvolle belofte voor de toekomst.   

Dat bemoedigt, dat geeft hoop en moed, dat geeft vertrouwen voor nu en voor de   

toekomst. En bedenk: eens schildert God je leven vol met geluk, iets waar Hij al mee   

bezig is, want God is niet alleen de lijst, Hij is ook de schilder.   

Ik wens U God's zegen toe.  

 

Gerda van Malsen 

 

 



PASTORALIA 
 

In memoriam Ida Helena van der Woerd - van de Pol  

Op 22 augustus werd ze 84 jaar en op 5 september is ze overleden op Nieuw 

Rooijenstein, haar geliefde thuis. Ida van der Woerd hebben we begraven naast de 

kerk van Zoelen. In de uitvaartdienst schetsten de twee kinderen, Margriet en Gijs en 

de kleindochters, Manon, Susanne en Famke een liefdevol beeld van hun moeder en 

oma. Een vrouw die van alles kan, alles aanpakt, die de steun en toeverlaat is van 

haar man, de spil van het bedrijf van akkerbouw en loonwerk, die mooie dingen 

maakt, met zeer veel liefde in de tuin werkt en geniet van al wat groeit en bloeit om 

haar heen. Zoals haar man Jaap het verwoordde: “Onze spil die met liefde alles en 

iedereen liet groeien en bloeien is heengegaan”. Ook haar zuster vertelde 

herinneringen aan haar jonge jaren. Ze is geboren in Heteren en opgegroeid op de 

boerderij. Ze was de oudste dochter. Ze had nog 1 broer boven zich en 3 jongere 

zussen. Ze zorgde ook voor hen. Ze kon hard werken en hield daar ook van. Maar ze 

was ook vrij en vrolijk en alles kon en mocht. De kinderen van haar zus noemden 

haar oma Frietje en de kleinkinderen herinneren zich hoe ze buiten in de tuin op een 

vuurtje pannenkoeken bakten met oma. Ida was ook zeer actief in allerlei organisaties 

en groepen, net als Jaap. De kerk van Zoelen was dan ook zeer goed gevuld. De 

laatste jaren van haar leven kwam de ziekte van Alzheimer in het spel. Op het laatst 

wilde ze alleen nog luisteren naar Nederland Zingt. We hebben dan ook veel gezongen 

en geluisterd naar liederen op trompet en orgel. Uit de bijbel lazen we uit Prediker 11 

en 12. Zo verbonden met de natuur was ze, zo graag buiten, zo met volle overgave 

deel van de Schepping. En die hele moeilijke weg van verval van krachten was voor 

haar ook de weg naar haar Eeuwig huis. Ons lichaam keert terug naar de aarde en 

onze adem terug naar de Schepper. Zo heeft de familie samen met de aanwezigen 

haar met verdriet en vertrouwen uit handen gegeven. We bidden hen Gods onmisbare 

nabijheid toe, in al die kleine waardevolle momenten van het leven en vertrouwen 

erop dat zij geborgen zijn bij elkaar en bij al die aanwezigen op het afscheid.  

 

Ds. Everdien Hagen  

 
 

50-jarig huwelijk 

Het echtpaar Pauw was op 26 september jl. 50 jaar getrouwd. Wat een mooie mijlpaal 

dit mee te mogen maken. Dat hoopt het echtpaar te gaan vieren met de kinderen en 

kleinkinderen, als Dhr. Pauw weer hersteld is van de operatie die hij moet ondergaan. 

Namens onze gemeente bracht ik het echtpaar een felicitatiebezoek en een bloemetje. 

 

Gerda van Teeffelen 

 

 

  



Het op één na laatste Maandblad Zoelen…  
 

Met dit punt lopen we vooruit op de aanbevelingen van Peter Bakker. Eén ervan is 

namelijk in 2026 te stoppen met alle aparte kerkblaadjes en over te gaan naar drie 

maal Lingestreek Licht, aangevuld met een informatiebrief om de paar weken… Om 

die enorme schok te voorkomen, bereiden we u hier nu vast op voor.  

 

Het lijkt ons leuk als u een reactie hebt op dit maandblad, op de vormgeving of de 

inhoud, of als u een onderwerp hebt dat wij nog nooit aan de orde hebben gesteld, 

dat u dat voor het laatste nummer naar ons stuurt. We hopen natuurlijk, nu dit uw 

laatste kans wordt, dat u achter uw computer of schrijfblok gaat zitten om ons wat 

pennenvruchten toe te sturen. Wat zou dat leuk zijn, het laatste Maandblad Zoelen vol 

met herinneringen, bijvoorbeeld stukjes uit mooie preken of liederen, kerstvieringen 

of uw trouwdienst of doopdienst van uw kinderen, de kindernevendienst, enz. enz. 

Maakt u zich er geen zorgen over dat u niet goed genoeg kunt schrijven, het gaat om 

de herinnering op zich. U zou ons heel blij maken door massaal te reageren!  

 

VAN DE KERKENRAAD 
 

De kerkenraad is op 17 september bij elkaar geweest. Er was aan het begin van het 

seizoen veel te bespreken.  

• Dhr. Roelof van den Broek kwam vertellen wat de stand van zaken is rond de 

bijeenkomsten over de gebouwen.  

• Het preekrooster voor 2026 is vastgesteld. Belangrijkste wijziging ten opzichte 

van voorgaande jaren is dat er per zondag 1 gezamenlijke dienst zal zijn in 1 

van de 4 kernen van de PG Lingestreek. Vanaf 2026 gaat Johan van Zetten aan 

de slag om het preekrooster 2027 te maken voor de hele PG Lingestreek.  

• Interim predikant ds. Peter Bakker heeft ‘Aanbevelingen voor de komende tijd’ 

gedaan aan de kerkenraad, ten behoeve van een realistisch en hoopvol plan 

voor de PG Lingestreek. Op 4 bijeenkomsten heeft hij die plannen al toegelicht. 

De kerkenraad gaat ze nu verder uitwerken. 

• Om de gemeente te informeren over alle ontwikkelingen organiseert de 

kerkenraad op 15 oktober een gemeenteavond. 

• Ds. Alex Brinkman heeft een werkplan gemaakt voor het komende jaar. Hij gaat 

zich vooral richten op de groep 30-60 jaar. Het plan is besproken en 

goedgekeurd. 

• Scarlett Lerrick heeft samen met ds. Alex Brinkman een jeugdwerkplan 

geschreven. Het voornemen is om het kringwerk en de persoonlijke contacten 

van jongeren met de jeugdwerker uit te breiden. Ook komen er 

LingeLichtvieringen, een andere vorm van vieringen. Ze zullen 1 x per maand in 

2026 plaatsvinden.  

• De volgende kerkenraadsvergadering is op 12 november.  

 

Jolanda de Koning 

Scriba 



Vol verwachting klopt ons hart… 
 

Ja, het is misschien nog een beetje vroeg voor sinterklaas. Al willen de winkels ons 

anders doen geloven. 

Op het moment dat ik dit schrijf, is er aan Hamas een voorstel voorgelegd voor een 

wapenstilstand. En eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat Israël zoveel toezeggingen 

zou willen doen. Ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat.  

Ook is Rusland allerlei drones aan het rondsturen boven Navo-gebied. Waarschijnlijk 

uitdagend.  

Maakt Trump in Amerika rare sprongen die we niet zagen aankomen.  

En vragen we ons steeds meer af wanneer er nu aandacht komt voor de 

(burger)oorlogen in Afrika. Mensen vluchten naar Europa, maar Europa wil ze niet 

ontvangen.  

En zal het na de verkiezingen lukken om de Nederlanders met elkaar te verbinden? 

Onze verwachtingen van de wereld zijn meestal niet zo rooskleurig. 

 

De bijbel staat ook boordevol verwachting. De grootste, mooiste, meest zekere 

verwachting ligt in de verre (of toch nabije?) toekomst: “Zie Ik maak alle dingen 

nieuw.” (Openbaring 21:5) We kunnen nu hopen, verlangen, zuchten, klagen, maar 

God belooft: uiteindelijk komt het goed. God wil niet liever: Hij heeft de wereld ooit 

mooi geschapen, zo wil Hij het. In de tussentijd waarin wij leven, lijkt meer het kwaad 

aan de macht te zijn. Maar het nieuwe begin zal weer zijn zoals God dat wil. Alles 

wordt nieuw. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, 

noch rouw, noch geklaag, noch moeite. We mogen daar onze aandacht op vestigen en 

nu ons leven leven met die prachtige verwachting.  

 

Sandra Schelling 

 
 

 

  

 

SPREEKWOORD VAN DE MAAND 
 

Hij is de zondebok 
Op de Grote Verzoendag legde de hogepriester met een symbolisch gebaar de 

zonde van het hele volk op de kop van een bok, die dan de woestijn in werd 

gebracht om daar te sterven. Dus: het dier “kreeg de schuld”. Evenzo is een 
zondebok bij ons iemand die de schuld ergens van in de schoenen geschoven 

krijgt. 
        

Aäron zal al de ongerechtigheden der Israëlieten  
en al hun vertredingen en al hun zonden belijden  

en die op de kop van de bok leggen  
en door iemand naar de woestijn laten brengen.  

(Leviticus 16: 21, Hebreeën 10:4) 
 



UITVOERING MANNENKOOR “EXCELSIOR” 
 

Het mannenkoor “Excelsior” houdt haar jaarlijkse uitvoering op zaterdag 1 november 

a.s. Het koor zal een gevarieerd repertoire ten gehore brengen en staat onder leiding 

van dirigent en pianist Ton Sauer. 

In de pauze kunnen loten gekocht worden. De mooie prijzen kunnen na afloop van 

het zanggedeelte opgehaald worden. Na het zanggedeelte zal de vrolijke éénakter 

“Een bruid te veel” van Dick van Maasland opgevoerd worden. 

Na afloop is er nog een gezellig samenzijn. 

 

De uitvoering begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). 

Toegang 10 euro per persoon. Donateurs gratis. 

 

 

 

KERSTSAMENZANG 13 DECEMBER 
 

De kerstsamenzang zal op zaterdagavond 13 december in de Stefanuskerk van 

Zoelen gehouden worden. Medewerking wordt verleend door het mannenkoor 

“Excelsior”, het kinderkoor van de basisschool “Den Aldenhaag” en soliste Thea van 

Woesik. 

 

De avond begint om 19.30 uur. 

Toegang gratis. Wel zal er een collecte gehouden worden. 

 

OLIEBOLLENACTIE 
 

Woensdag 29 oktober is er weer een oliebollenactie ten bate van het onderhoudsfonds 

van onze prachtige Stefanuskerk in Zoelen. Vanaf 17.00 uur kunt u een van onze 

vrijwilligers bij u aan de deur verwachten met overheerlijke oliebollen, gebakken door 

de inmiddels beroemde en befaamde Joop van Hilten. Bent u niet thuis of wilt u 

oliebollen bestellen, dan kunt u deze op 29 oktober afhalen. Ook kunnen bestelde 

oliebollen thuisbezorgd worden. Bollen kunnen afgehaald worden bij de Joop en Corrie 

Van Hilten, Kerkstraat 14, Zoelen 

Telefonisch bestellen bij:  

Corrie van Hilten telefoon 0344- 681578 of bij Gerda van Teeffelen telefoon 

0623830764 

Bollen worden aangeboden in Zoelen en omringende dorpen en natuurlijk kunnen 

bestellingen in de directe omgeving van Zoelen thuis worden gebracht. 

  

Graag tot 29 oktober, 

Warme groet, Corry van Hilten en Gerda van Teeffelen 

 



KERSTFEEST OUDEREN 
 

Vrijdagmiddag 19 december van 16.00 uur tot 19.00 uur vindt het Kerstfeest voor 

ouderen weer plaats in de consistorie van de Stefanuskerk in Zoelen.  

Nadere informatie zal nog volgen. 

 

 

ZOLDERMARKTEN 
 

Op de vrijdagen 31 oktober en 28 november worden in onze kerk weer Zoldermarkten 

gehouden voor het onderhoud van ons historische kerkgebouw. 

Op zolder vindt u onze verzameling van alle soorten spullen en speelgoed, beneden 

kleding en in de kerkzaal een uitgebreide boekenmarkt. 

Maak er bij ons gewoon een gezellig begin van het weekend van! 

U kunt nl. een wafel blijven eten met natuurlijk iets te drinken erbij. 

Heeft u nog verkoopbare, compacte en hanteerbare spullen voor deze Zoldermarkten? 

(Ze moeten makkelijk onze trappen op en af kunnen.) 

Deze kunt u inleveren op de vrijdagen 24 okt. en 21 nov. (1 week voor de markt) van 

19:00 tot 19:30 bij de kerk. 

  



ONDERHOUDSFONDS 
 

Tijdens de uitvaartdienst van mevrouw I. van der Woerd op 5 september is er een 

collecte gehouden voor het Onderhoudsfonds Stefanuskerk.  

De opbrengst was € 1.025,30. 

We willen de familie hartelijk bedanken voor dit mooie bedrag! 

 

 

KERKRENTMEESTERS  
 

Opbrengst collecte: 

21 september € 89,85 

    

Giften: 

Via Ed en Tine € 20,- 

 

Namens de kerkrentmeesters, Maarten Verweij 

 

DIACONIE 
 

Opbrengst collecte: 

21 september Lek en Linge Zonnebloem    € 40,32 

     

Namens de diaconie, Dirk Slob 

 

BLOEMENDIENST 
 

Ter bemoediging en als groet van de gemeente zijn de bloemen gebracht bij: 

De heer H. Honders 

De heer A. van Binsbergen 
Mevrouw Voreux 

Mevrouw I. van Dellen 
De heer J. van Hilten 

 

Giften: 

Via Josien Sloot € 10,00 

Via Hennie € 20,00 

Via Jolanda de Koning € 10,00 
Via Gerda € 20,00 

 

De medewerkers van de bloemendienst, 

Teuni, Ton, Gerda, Gonnie, Jenny, Hennie, Geranne, Felicia en Gerda 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

POSTZEGELS, KAARTEN etc. Inzamelingsactie  
 

De diaconie van onze PG. Lingestreek heeft het plan opgevat de inzameling van 

postzegels, kaarten etc. nieuw leven in te blazen. Zij zijn bestemd voor Kerk-in-Actie 

en worden verkocht t.b.v. de Zending. Landelijk brengt deze actie jaarlijks vele 

duizenden euro’s op. De moeite waard, dus! 

Alle kaarten en postzegels zijn welkom, behalve dubbele kaarten en beschadigde 

kaarten. 

Ook welkom zijn: oude mobieltjes, cartridges, buitenlandse en oude Nederlandse 

munten en briefgeld. 

Inzameldozen staan in Zoelen (ingang kerk), Buren en Kerk-Avezaath. 

Van harte aanbevolen! 

 

Ed Snijders  

 

 

Slaapzakken 
 

De (kampeer)vakanties zijn weer voorbij. De uitrusting wordt 

opgeborgen of opgeruimd en weggedaan als deze is verouderd 

of versleten. Let eens specifiek op uw slaapzakken: Was u toch 

al van plan om die oude slaapzakken na zoveel keer wassen te 

vervangen door andere, denk dan eens aan Sheltersuit. Zij 

ontvangen uw slaapzakken heel graag om daar winterkleding 

voor armen en daklozen van te vervaardigen. Voor inlevering 

kunt u contact opnemen met één der diakenen. 

Giften zijn altijd welkom op rek.nr. NL82 RABO 0300 135 009 

t.n.v. Sheltersuit. 

 

Info: Ed en Tine Snijders 

  

 

SOFIETJE 
 

Veel mensen halen “succes hebben” en “gezegend zijn” door elkaar.  

 

Een gezegend leven is een leven dat met Gods hulp zijn doel bereikt.    

 
 



 

  



 
 


